
Encaustic Art  

 
Wat stond ons maandagavond 4 september te wachten?  
 

 

 

Encaustic Art. En dat blijkt “tekenen” met bijenwas.  
 
Esther - de dochter van Jan H. - heeft zich daarin gespecialiseerd, heeft ons begeleid en dat was 
een bijzondere ervaring. Wat een mooie voorstellingen - je kan het niet echt tekeningen noemen 
- zijn er gemaakt. En wat een boeiende verhalen kwamen daarbij aan tafel. 
Over bijenwas tekenen kan je een avond lang vertellen, maar je moet het gewoon gedaan hebben 
en dan blijkt het iets speciaals. 

Trudy heeft de kleine voorstellingen inmiddels in een lijst gedaan en in de gedenkhoek gezet; 
een beetje in de koelte en donkerte om te voorkomen dat ze gaan smelten.  

 


