
Het belooft een mooie dag te worden voor het gepland uitje van de Camino
mannengroep. 

Om half 11 hebben de 10 deelnemers zich verzameld bij plantentuin Esveld in Boskoop.
Onder het genot van  koffie, cappuccino en warme chocolademelk werd bijgepraat over

hoe het iedereen vergaat. We zaten heerlijk in het volle zonnetje in de terrastuin.

Daarna op naar de rondvaartboot voor een tocht over de kilometerslange sloten in het
enorme gebied van de tuindersbedrijven in Boskoop. Wat zijn dat er veel! Er staan

honderdduizenden, misschien wel miljoenen planten, struiken en bomen die naar alle
windstreken vervoerd worden.​
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Na de rondvaart stond een lekkere lunch voor ons klaar en werd er volop onderling
gepraat over van alles en nog wat. Tijdens de lunch werd Jan Hielema kort in het zonnetje

gezet. Jan heeft na een lange periode van inzet als Camino-vrijwilliger besloten het
rustiger aan te doen en zijn taken als vrijwilliger te stoppen. Uiteraard blijft Jan ook als

‘niet-vrijwilliger’ van harte welkom in de mannengroep.

Met de vakantieperiode in
het vooruitzicht wordt

nagedacht over de volgende
gezamenlijke activiteit.

Houd hiervoor de website
in de gaten. 


