De Camino Mannengroep op pad

Arboretum Trompenburg
14 augustus 2025

Op een warme zomerdag bezoeken zes heren van de Camino mannengroep, twee
vrijwilligers en een cameraman, Arboretum Trompenburg in Rotterdam. Een prachtig
aangelegde plantentuin met een grote collectie van oude bomen, struiken, vaste planten.

Om 10:00 uur verzamelen we bij de ingang, waarna we in restaurant Flora een kopje
koffie drinken met een appelpunt erbij. Buiten op het terras worden wel en wee
uitgewisseld in geanimeerde gesprekken. Om 11:00 uur voegt de gids zich bij ons voor
een rondleiding door de tuin. In de schaduw van bijzondere bomen vertelt hij ons
gedurende de wandeling allerlei bijzonderheden over de beplanting. Interessante weetjes
en feiten passeren de revue. We wandelen door een ongekende bloemenzee, een lust
voor het oog en zeer in trek bij bijen en andere insecten. Het was zeer de moeite waard
om in deze parel van Rotterdam rond te lopen.

Na de rondleiding was op het terras van restaurant Flora gelegenheid voor een gesprek
en gebruiken we de lunch. We kijken terug op een geslaagde dag.

Houd de website in de gaten
voor de volgende activiteit.




