
In november bezochten we het Zilvermuseum in Schoonhoven. We werden verwelkomd
met koffie en een Schoonhovense lekkernij. Daarna konden we op ons gemak prachtige
zilverstukken bewonderen: van oeroud tot splinternieuw. Ook kregen we een kijkje in de
werkplaats waar een zilversmid bezig was met het in elkaar zetten van een zilveren
armband. Het museum is zeer de moeite waard om te bezoeken.

Vervolgens hebben we de lunch gebruikt in ‘De Waag’, een prachtig pand gesitueerd
boven een Schoonhovense gracht. Voor ons achten was het een geslaagde dag waar
ruimte was voor ontspanning en ontmoeting.
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Houd de website in de gaten voor de volgende activiteit. 


