De Camino Mannengroep op pad
Bezoek aan steenovens in Klein Hitland
29 januari 2026

Deze ochtend was het extra bijzonder omdat alles onder een pak sneeuw was bedekt. Zoals
altijd beginnen we op locatie met koffie/thee en versnaperingen en vandaag een korte
introductie van de voorzitter van de beheerstichting, Marie-José Schrage.

Langs de Hollandsche lJssel lagen tientallen steenovens. Daarin werden de kenmerkende
kleine gele ijsselstenen gebakken. In veel gebouwen in de regio en ver daarbuiten waar de VOC
kwam (ze werden ook als ballast gebruikt in de schepen) zijn die nog te vinden. In de vorige
eeuw moesten de ijsselstenen het afleggen tegen de grotere stenen die langs de rivieren in het
oosten van het land gemaakt werden. Dat betekende het einde van de steenovens hier. Alleen
de steenovens in Ver- en Klein- Hitland zijn behouden gebleven. Het zijn unieke
Rijksmonumenten die het historische verhaal van de regio vertellen.

De afgelopen jaren hebben vele vrijwilligers de steenovens gerestaureerd en onderhouden.
Door het ontbreken van een goede binnenlocatie was dat niet het gehele jaar mogelijk. Die is
er nu wel: de turfschuur, naast één van de ovens, is omgebouwd tot een bezoekerscentrum
met keukentje en toilet. Daarin kan de stichting gasten zoals ons van Camino het hele jaar
door ontvangen en meer evenementen organiseren.

Er hebben daar eeuwen generaties mensen gewerkt (een historie van 1644 tot 1966), de naam
van de laatste eigenaarsfamilie Mijnlieff en hun villa werd veel genoemd, en ook de kinderen
werkten al vanaf 4 jaar; de kleintjes omdat ze klei konden plaatsen door de kleine gangetjes
tussen de stenen, en jongens vanaf 12 jaar om met paard en wagen stenen te vervoeren; ook
werkten er veel vrouwen die zwaar werk deden (sjouwen en afdekken met riet).

Na het bezoek van de steenovens hadden we een gezamenlijke lunch in het Camino-huis. leder
had iets meegebracht om te eten; het eten was net zo fijn als het onderlinge contact!
En de conclusie van dit bezoek is de slogan van deze locatie: "STEENOVENS ZIJN HOT!"

Wat betekent de Mannengroep voor leden?

“Ik vind het heel interessant, fijn en bemoedigend om de andere mannen te ontmoeten. Ik ben partner
van een patiént en ook mantelzorger voor mijn moeder die ook kankerpatiént is. Hoe moeilijk het
soms 00k is, elk uitje is voor mij een ankerpunt en de band met de andere mannen is heel bijzonder.”
Arnold van de Bunt

Houd de website in de gaten
voor de volgende activiteit.




